Een verlaten schoolplein

Het project Een verlaten schoolplein vond zijn aanleiding in een groepsfoto die kunstenaar Amos

van Gelder toevallig kreeg opgestuurd. De foto vereeuwigt een groep van tweeéntwintig Deventer

Joodse kinderen van gemengde leeftijd aan de vooravond van Joods Nieuwjaar 1942. De meeste

kinderen volgden les op de Joodse school die in dit gebouw zat. De foto is gemaakt hiernaast op de
binnenplaats.

Alle kinderen kijken recht in de camera en beleven het spannende moment dat de foto wordt genomen. Niet
lang daarna zouden ze allemaal worden vermoord, behalve Felice Polak, die in het midden van de foto te

zien is.

Het schilderij dat Amos van Gelder naar deze groepfoto maakte, vormt het hart van het project. Hier
weerklinkt het persoonlijke verhaal van ieder kind en van de hele groep tezamen. Het schilderij vereeuwigt
het leven vlak voor de ondergang; degenen die vermoord zullen worden, worden al omstraald door de
aureool van de dood. Het moment van de dood zelf blijft ongrijpbaar, maar het kunstwerk loutert het

vluchtige ogenblik tussen leven en dood.

Een verlaten schoolplein is een audiovisueel project dat het verhaal vertelt van de tragische teloorgang van
de levens van deze kinderen tijdens de Holocaust. In het audiowerk dat

componist Amit Gur voor dit project vervaardigde, worden stemmen van spelende kinderen

op het schoolplein vermengd met geluiden die de verschrikkingen van de oorlog symboliseren. Samen
vormen ze een teer weefsel. Het zichtbare en het hoorbare zinspelen op het verleden,

en tegelijkertijd lijken en klinken ze bekend uit het heden.

Een deel van Amos van Gelders familie groeide op in Deventer. Tot op de dag van vandaag

Zijn er getuigenissen en sporen van te vinden dat zij deel hebben uitgemaakt van het weefwerk van de
stad. Meer dan de helft van hen zijn tijdens de oorlog vermoord. De kunstenaar, kind van
overlevenden, onderzoekt zijn familiegeschiedenis, die diep geworteld is in de geschiedenis van
Nederland. Zijn onderzoek leidde tot een aantal tentoonstellingen in diverse steden; die in Deventer is
de derde van de reeks. In alle tentoonstellingen wordt de geschiedenis van zijn familie verbonden met
de geschiedenis van de plaatselijke Joden. Het gaat telkens om een site-specific installatie die de

lokale geschiedenis vangt en het verleden met het heden verbindt.

De oorspronkelijke foto, die de inspiratiebron vormde voor het project, is sinds jaren in het Etty Hillesum
Centrum te zien en vormt de basis van een lesprogramma voor de bovenbouw basisschool. Nu krijgt de foto
een audiovisuele dimensie en daarbij voegt zich de aureool van de dood, die als het ware ontbrak op de
oorspronkelijke foto. Een verlaten schoolplein staat voor de teloorgang van de kindertijd, waar en wanneer

ook, als onschuldige kinderen het leven verliezen vanwege racistische en moorddadige ideologieén.
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